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‘Zonder spierkracht 
een potlood optillen,  
is zo simpel nog niet’
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Gerard de Gier had in zijn leven een middelmatige belang
stelling voor kunst, toch is hij nu kunstenaar. Een autodidact. 
Een sluipende spierziekte dwong hem een nieuwe invulling 
aan zijn leven te geven. En een torso in een etalage 
inspireerde hem de schilderskwast op te pakken. Gerard 
maakt, met alle spierkracht die hij nog overheeft, kunst met 
een unieke ‘handtekening’. Een deel van de opbrengst van 
zijn werk doneert hij aan het Prinses Beatrix Spierfonds.

Dit is mijn passie

Tot twintig jaar geleden werkte Gerard de Gier (71) 
bij de Tweede Kamer. Daar wist hij zich in ruim 
dertig jaar op te werken van bode die poststukken 

rondbracht tot hoofd van de facilitaire dienst. Dagelijks 
legde Gerard kilometers lopend af door lange gangen 
met harde stenen vloeren. Hij deed zijn werk met veel 
plezier, tot de pijn kwam. Rond 1999 ging lopen steeds 
moeilijker. ‘Even een sprintje trekken naar de tram lukte 
niet meer’, vertelt hij. ‘Het voelde alsof ik veel te kleine 
schoenen had aangetrokken.’
Uit neurologische onderzoeken kwam de diagnose 
HMSN type 2, een erfelijke spierziekte. ‘Je gaat er niet 
dood aan, maar het was niet makkelijk om deze bood-
schap te horen’, zegt Gerard. ‘Toch voelde het ook als 
een opluchting. Ik snapte toen ineens waarom ik als 
kind vaak door mijn voeten was gezakt en zo ogen-
schijnlijk makkelijk mijn enkelband had gescheurd.’ 
Na de diagnose werkte Gerard nog een tijd door in 

een andere functie totdat ook dit niet meer ging. 
‘Deze ziekte is progressief en inmiddels gebruik ik 
een rolstoel. De uiteinden van de lange zenuwen gaan 
kapot en maken geen contact meer met de spieren. 
Ik heb last van zenuwpijn en verminderde kracht en 
gevoel in mijn benen en voeten. Ook mijn onderarmen 
en handen zijn aangetast. Daarnaast ben ik sneller 
vermoeid en kan ik niet meer goed tegen stress. Het 
is een grote mazzel dat deze ziekte mijn vitale orga-
nen niet aantast.’

OPTIMISTISCH
Met zijn wil om het leven in te kleuren is duidelijk 
ook niets aan de hand. ‘Gelukkig ben ik optimistisch 
van aard en houd ik van gezelligheid. Toen ik vijf 
jaar geleden merkte dat ik echt steeds minder kon, 
herinnerde ik me de keren dat ik als jongeman langs 
de etalage van een Haagse kunsthandel liep 

Fo
to

gr
afi

e:
 H

an
s 

Ho
ge

rv
or

st

 Gerard ontwikkelde 
een eigen artistieke 

methode
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en daarin een torso zag staan. Het leek me destijds al 
leuk om een torso met bonte kleuren te beschilderen 
maar het kwam er nooit van. Ik dacht: en nu ga ik dat 
eindelijk eens doen.’

EIGEN ARTISTIEKE METHODE
Maar het lukte helemaal niet, ontdekte Gerard, want 
armen hebben nogal een gewicht en een potlood 
optillen is dan niet zo simpel. Toch begon hij. ‘Ik heb 
gewoon mijn eigen artistieke methode ontwikkeld’, 
lacht hij. ‘Ik neem een potlood in mijn hand en plaats 
dat op het oppervlak waarop ik wil creëren: een torso, 
buste, tassen of een doek voor een schilderij. Door-
dat ik ga trillen met een gestrekte arm, ontstaat er 
een wirwar aan strepen, halen en bochten. Voor mij is 
het ook altijd weer een verrassing hoe het gaat wor-
den. Met een vlakgom haal ik de overbodige krassen, 
slierten en strepen weg. De vormen die zo ontstaan, 
kleur ik in met een vooraf gekozen palet van zes 
kleuren of tinten. Ik gebruik daarvoor lak en vernis.’

HOGE LAT
Thuis in Voorburg beschikt hij over zijn eigen atelier-
ruimte. Hij heeft een verstelbare stoel waarmee hij 
goed onder zijn werkbank kan zitten. Een elektrische 
plafondlift maakt hem extra mobiel. Aanvankelijk 
maakte Gerard zijn kunst helemaal zelf, met namen 
als Woods, Waves of Boulevard en Cindy, Johan of 
Royal Lady. Door de progressie van zijn ziekte lukt 
niet alles meer zo goed. ‘Van de kunstwerken die ik 
nu maak, ontwerp ik de vormen en kies de kleuren. 
Maar het inkleuren laat ik tegenwoordig over aan 
een assistent’, zegt Gerard. ‘De lat wordt door mijn 
fysieke toestand steeds hoger gelegd. Het voelt als 
hoogspringen, maar desondanks blijf ik plezier hou-
den in wat ik nog wel kan.’ 

Ook anderen beleven er plezier aan. ‘Mensen vertellen 
me herhaaldelijk dat ze blij worden als ze naar mijn 
werk kijken. Dat maakt mij dan weer blij. Sommigen 
vergelijken mij met Henri Matisse. Hij raakte door zijn 
ziekte gehandicapt en kon op een gegeven moment 
ook niet meer zelf schilderen. Ik vind het best grappig 
om met hem vergeleken te worden, maar ik ben geen 
kunstenaar. Mensen hebben dat etiket op me geplakt, 
ik ben gewoon een schilderende manager.’

STRIJD TEGEN SPIERZIEKTEN
Gerard heeft al geruime tijd goede banden met het 
Prinses Beatrix Spierfonds en collecteert sinds 2012 
voor het fonds. Tijdens de collecteweek van afge-
lopen jaar was hij vastberaden om met de nodige 
charme en humor een mooi bedrag op te halen. ‘Dat 
lukte, want ik haalde in Voorburg de meeste donaties 
op. Ook van de opbrengsten uit mijn werk doneer ik 
twintig procent aan het Prinses Beatrix Spierfonds, 
zodat wetenschappelijk onderzoek kan worden 
gestimuleerd en gefinancierd. Ik hoop met mijn kunst 
meer aandacht te krijgen voor het Spierfonds.’
Hij heeft altijd weer nieuwe ideeën. ‘Na een gesprek 
over mijn werk met mijn neuroloog uit het Haga 
Ziekenhuis, heb ik een brief geschreven naar de 
leiding van de Reinier Haga Groep met het voorstel 
om mijn kunst over te brengen op de plafonds van de 
IC. Zo hebben patiënten die daar lang moeten liggen 
een kleurrijk en vrolijk uitzicht. Ik wacht nog op het 
antwoord.’

ROYAL LADY OP HET STATIONSPLEIN
Vanaf 5 maart is Gerards werk zichtbaarder voor 
een groter publiek. In opdracht van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg is zijn beeld Royal Lady ver-
groot tot twee meter hoogte. Ze heeft een plek ge-
kregen op het Stationsplein in Voorburg. ‘Ik ben daar 
heel trots op. Met dit kleurrijke beeld wil ik mensen 
vrolijk maken en laten zien dat je altijd zin kan geven 
aan je leven, ook met een handicap.’ 

Door Emilie van Steen 

Gerard aan het werk in zijn atelier

Dit is mijn passie

Gerard heeft een website met zijn werk en meer  
informatie over de achtergronden: www.datisgerard.nl.  
Sinds kort heeft hij ook milieuvriendelijke T-shirts 
waarop zijn kunst prijkt. Een deel van de opbrengst 
gaat ook naar het PBS.


