
buurt in beeldbuurt in beeld

‘Er zijn volop mogelijkheden om met ideeën en plannen 
voor de buurt te komen.’ We zijn bij beeldend en fysiek 
theatermakers Sam Scheuermann en haar vriend Koen 
van der Heijden in Geuzenveld. Ze wonen in een van de 
atelierwoningen op de bovenste verdieping van een 
blok aan de Goeman Borgesiusstraat. Die zijn speciaal 
bedoeld voor kunstenaars.

‘Stadgenoot wil vast laten zien wat het doet 

met de levendigheid van een buurt als er 

meerdere kunstenaars wonen’, zegt Sam in 

hun gezellige woning. ‘Ik merk in ieder geval 

dat onze ideeën niet onderop een stapel 

belanden. Zo heb ik met andere bewoners 

een buurtmoestuintje aangelegd met 

toestemming van het stadsdeel. En van 

Stadgenoot mochten we in de hal van ons 

complex een expositiehoekje inrichten waar 

we wisselend schilderingen, tekeningen en 

gedichten van bewoners en kinderen 

ophangen. Zo weet je wie hier zoal wonen  

en leer je elkaar wat beter kennen.’

Struinen door
de polder

>
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Waar zijn we?
In de wijk Geuzenveld ligt het Goeman 

Borgesius complex. In 2017 werden 

de woningen van Stadgenoot grondig 

gerenoveerd. Loop de straat uit en je 

komt in Park de Kuil en waant je midden 

in de polder.

Licht atelier
Sam gaat ons voor naar de ruime zolderetage. 

Een vensterrij aan twee kanten en een dak-

raam laten het herfstige ochtendlicht binnen, 

de kamerplanten groeien er weelderig door. 

‘Het voelt echt als een atelier. Hier werken 

Koen en ik aan de uitvoering van de perfor-

mance installatie Constructions of my interior. 

Daarnaast ben ik ook actief voor kunstenaars-

collectief Cascoland in de Van Deysselbuurt. 

Cascoland werkt samen met bewoners aan 

een prettige, duurzame leefomgeving waarin 

voor iedereen een plekje is. Sinds ik daar 

werk, voel ik me een stuk meer verbonden 

met de buurt waar ik woon.’

' Er is hier rust, ruimte
 en natuurgevoel'
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Hond Pasha
Sam en Koen wonen hier vier jaar en kennen 

inmiddels best veel mensen. Dat komt ook door 

hond Pasha, een heidewachtel. ‘Als we met 

hem gaan wandelen, hebben we altijd wel 

aanspraak van andere hondenbezitters of buurt-

bewoners. Veel kinderen zijn dol op hem. En als 

ze het een beetje eng vinden, probeer ik ze 

vertrouwd te maken met Pasha zodat ze wat 

minder bang voor honden zullen zijn.’ 

Een rondje door het groen
Over wandelen gesproken… inmiddels is het 

droog. Tijd voor een rondje langs de favoriete 

plekken van Sam. Koen en Pasha gaan het 

eerste stuk mee, want we beginnen in de 

natuur. Aan het eind van de Goeman Borgesius-

straat op vijf minuten lopen in westelijke 

richting komen we uit bij een poldergebied met 

de Tuinen van West en park De Kuil. We steken 

de Cort van der Lindekade over in de richting 

van kinderboerderij De Strohalm en passeren 

vier ooievaarsnesten. ‘Dit gebied is niet te 

vergelijken met het Erasmuspark of het 

Vondelpark’, vindt Sam. ‘Er is veel meer rust, 

ruimte en natuurgevoel. De gemeente maait 

hier bewust niet vaak, zodat gras en bloemen 

kunnen groeien en bijen en insecten hier  

volop hun gang kunnen gaan.’ 

Struinpaadje
We lopen langs drie betonnen vogelkijkhutten 

aan de kopse kant van de polder. Het is een 

gebied voor vogels, ganzen en eenden om 

voedsel te zoeken en te rusten. Ter hoogte 

daarvan duiken we via een struinpaadje  

De Kuil in, het eerste ecologische park van 

Geuzenveld. Sam: ‘Eigenlijk is het een minibos. 

Hierdoor heb ik echt het gevoel dat ik landelijk 

woon. Het centrum is best dichtbij en toeganke-

lijk, maar wij ervaren hier toch de rust zonder 

massatoerisme. Wat me ook opvalt, is dat ze 

overal natuurspeeltuinen aanleggen. Er lijkt 

veel aandacht te zijn voor activiteiten en ideeën 

van bewoners voor vergroening en verduurza-

ming.’ 

Zwerfvuil verzamelen
Ondertussen raapt Sam de lachgasballonnetjes 

op die we onderweg aantreffen. ‘Verse zo te 

zien’, zegt ze. ‘Elke wandeling verzamel ik wel 

wat zwerfvuil. Ik zie meer mensen dit doen, 

gelukkig.’

We verlaten De Kuil via Brug 1829 en komen 

weer uit op de Goeman Borgesiusstraat.  

buurtmoestuin in de groenstrook voor hun 

huis. Tot voor kort was het een kaal en 

verwaarloosd stuk grasveld. Als er markt was 

op het Lambertus Zijlplein of de wind stond de 

verkeerde kant op, lag het hier bezaaid met 

zwerfvuil.’ 

We lopen ernaar toe en stappen voorzichtig 

over de lage vlinder- en bijenstruiken, lavendel 

en hibiscus. ‘Die heeft het stadsdeel hier 

gepland als groene afscheiding. Daarachter dat 

hekje van takken ligt onze groente- en bloemen-

tuin. Het stadsdeel gaf ons zes houten groen-

bakken, een compostton, een waterton en 

gereedschap. Inmiddels tuinieren we ook in  

de volle grond.’

Samen zorgen en delen
Iedereen die wil, kan zich bij de tuingroep 

aansluiten, zegt Sam. ‘We houden in de 

groepsapp contact over wat waar wordt  

gezaaid en wanneer het tijd is om te oogsten. 

Alle opbrengst delen we. Denk aan tuinbonen, 

wortels, aardappels, ijsbergsla, tomaten en 

kruiden, maar er staat ook rabarber en artisjok, 

pompoen en courgette.’ Naar Sams weten is  

er nog niets vertrapt of vernield. ‘Er ligt ook 

veel minder afval en hondenpoep dan eerst.  

Mensen voelen zich nu misschien toch meer 

verantwoordelijk voor dit groen. ‘ 

We lopen langs de moskee terug naar Sam’s 

huis. Daar begroet ze hond Pasha en een 

jongeman, maar dat is niet Koen. ‘Dit is onze 

logé. Hij is ook kunstenaar en verblijft tijdelijk 

in een kamer die we over hebben omdat hij 

voor een periode in Amsterdam moeten 

werken. Want ja, iedereen weet… het is bijna 

onmogelijk om hier huisvesting te vinden.  

Dan is het fijn om iemand uit de brand te 

kunnen helpen.’

Benieuwd naar het creatieve werk van Sam? 

 Kijk op: www.samscheuermann.com 
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Die lopen we door richting het oosten. 

Halverwege gaat Koen met Pasha naar huis en 

vervolgen wij onze weg naar het Lambertus 

Zijlplein. Daar doet Sam graag boodschappen 

bij Anadolu Supermarkt. ‘Een grote winkel, ze 

hebben er van alles. Veel verse groenten en 

fruit, kruiden, goede olijven en feta. Het is fijn 

dat ze niet alles in plastic verpakken. Je kunt 

het zo los meenemen in je eigen tas.’ 

De Pleinkamer en De Bakkerij
Schuin tegenover Anadolu zit De Pleinkamer, 

een initiatief van The Bookstore Project. 

Kunstenaars uit Geuzenveld gebruiken dit pand 

van Stadgenoot om met kunst en cultuur het 

plein en de omgeving op te fleuren. ‘Het is een 

plek voor ontmoeting’, vertelt Sam. ‘Bewoners 

mogen hier vergaderen, er zijn vaak kunstexpo-

sities en er worden creatieve workshops voor 

de buurt georganiseerd. Ook is er een kleding-

ruilwinkel. Ik kom hier regelmatig om kleding of 

schoenen te doneren of gratis uit te zoeken.’ 

We lopen richting een winkelpand waar vroeger 

een bakker zat. Op de ruit staat De Bakkerij 

maar binnen zien we kleurrijke schilderijen 

hangen. Dit is een expositieruimte waar 

buurtbewoners hun eigen kunstwerken mogen 

tonen. 

De buurtmoestuin
‘Daar woont Eun-mi.’ Sam wijst in de richting 

van het wooncomplex tegenover De Bakkerij. 

‘Ik ken haar omdat ze ook een hond heeft. 

Verderop woont Annebet. Zij hebben bij het 

stadsdeel een aanvraag ingediend voor een 

Ooievaarsnest vlakbij 
kinderboerderij  
De Strohalm

'Elke wandeling verzamel ik wat 
zwerfafval. Ik zie meer mensen  
dat doen, gelukkig'

De droogloop 

Goeman Borgesiusstraat

Supermarkt Anadolu. 'Je kunt alles los meenemen in je eigen tas'

'Onze woning voelt echt als een atelier'
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